Hosanna, het Koninkrijk,
Davids heerschappij

is nu onder handbereik,
ongekend dichtbij!

Eeuwen later vieren wij

in de kerk Palmpasen.

Hier trekt nu een stoet voorbij
— als ooit door de straten —
met de stokken, —rijk versierd:
ei'ren, snoep en groen,

en wij her-beleven hier

het verhaal van toen.
Uit RKleijer, Digitale Verzameling 142

Palmpasen 1

Klim in de hoogste bomen,
pluk alle takken kaal;

de Koning onzer dromen

zal naar het paasfeest komen,
begroet Hem allemaal, 2a

Vertel op alle wegen,

dat Hij in aantocht is.

Hij brengt ons heil en zegen,
geen vijand houdt Hem tegen,
geen macht die sterker is. (bis)

Vlag met de groene twijgen
en maak voor Hem ruim baan!
Wij, die naar vrede hijgen,

wij kunnen niet meer zwijgen:
Zijn koninkrijk breekt aan! (bis)

Gooi nu maar opgetogen

de mantels op de grond:
"Hosanna in de hoge!"

Wij maken erebogen:
"Gezegend Hij die komt!" (bis)

Hanna Lam, Alles wordt nieuw 1,25

Palmpasen 2

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
een lastdier, zoals alle ezels zijn.

Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
ik draag ze in de felle zonneschijn.

Ik word gedreven over smalle paden,

een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan.
Mijn kleine lijf is altijd overladen en in mijn huid

staan striemen van het slaan.

Ik ben de minste onder alle dieren,
ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.

Behalve één keer toen men feest ging vieren,

toen liep ik vooraan in de optocht mee.

Ik droeg een Koning op mijn grauwe haren,

een Koning zonder scepter, zonder kroon.
Ik zie de palmen nog na al die jaren
en nu nog hoor ik: 'Leve Davids Zoon'.

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
mijn oren houden stil de wacht. Misschien

zal Hij vandaag of morgen toch weer komen

en ben ik de eerste die Hem dan zal zien.
Hanna Lam, Alles wordt nieuw 3, 21
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'Op een ézel...? Wit een ezel!’

Om voor de dienst te lezen

Dit is de laatste dienst in de Veer-
tigdagentijd. Aan de tijd van voor-
bereiden komt straks een einde. De bruidegom komt er
al aan. We zien naar hem uit. We hebben onze lampen
branden. En wie komt er dan aan...? Een man op een
ezel. De gewone man gebruikte dit vervoermiddel. Het
was de brommer van die tijd. Als je een beetje wel-
stand had en in het leven iets voorstelde had je min-
stens een paard. Maar een ezel...?

We beginnen de dienst met Psalm 24: De Koning die
binnenkomt. Laat hem binnenkomen. Hoe doe je
dat...?

Het gebed om ontferming besluiten we met Lied 1009.
Willem Barnard maakte het. 'Uitzien naar het feest...";
de profeten zijn niet verblind geweest. Laat niet de
goddelozen op aarde koning zijn'. Wat een mooie
tekst. De melodie is die van Psalm 6.

Na de lezingen zingen we eerst een paar verzen van
Lied 558. Het lied is van ds. Jan Wit. Ze worden
hierin genoemd: De vrouw van de olie, en de ezel, die
de vorst die Jeruzalem binnengaat draagt.

Na de tweede lezing klinkt Lied 556. Ook dit lied is van
ds. Willem Barnard. Heel bijzonder vind ik het beeld
dat Jezus 'de weg van het offer is gegaan'. Verder
wordt er gesproken over ‘de opgang naar Jeruzalem'.
Dat gebeurt als Jezus op de ezel binnenkomt. Daar
'stelt Gij uw vrede voor onze ogen'. De dichter duidt
vast op de vredelievende ezel, waar Jezus Jeruzalem
op binnenrijdt.

Ons slotlied is Lied 550. Weer een lied van Barnard:
'Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen...". De
aarde zal spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en
recht. Schitterend! Dat zijn toch woorden waar je je
aan optrekt. Dit lied noemen sommige mensen een
van de mooiste melodieén van het Liedboek. Die is
van Gerrit de Marez Oyens. Van hem staan nog een
paar prachtige melodieén in ons Liedboek.

We hebben een goede viering met elkaar!



Welkom en mededelingen
Licht verdrijft het donker.
De woorden waar we ons voor openstellen
wil alle duisternis verdrijven.
(we gaan staan)
Openingslied: Zingen Psalm 24:1 en 2

Bemoediging: (naar Psalm 24)
Gij allen die op aarde leeft,
weet dat de aarde, dat het leven ontvangen is.
Laten we zuinig zijn
op wat ons gegeven is.
Als we in Gods wegen gaan
zal het goede ons ten deel vallen.
Rijk zullen we gezegend zijn.
In ons midden wil God wonen.
(we gaan zitten)

Zingen: Psalm 24:3en 4

Woorden om bij stil te staan (M. Steehouder, Een kring van
mensen 85)

Levende, doe uw gerechtigheid over ons dalen,
laat onze wegen vrij zijn van kwaad.

Op uw woorden willen wij ons richten,
naar u zoeken wij vol vertrouwen.

Zie dan op ons, speur in ons wezen,
ken onze gedachten, kijk ons in het hart.

Maak ons vol van uw goedheid,
dat wij niet wijken van de weg van het recht.

Niet bij de patsers horen wij thuis,
niet de mooipraters zijn ons gezelschap.

Reken ons niet tot de hartelozen,
werp ons niet weg als waardeloos afval.

Maar maak onze handen schoon van vuil
om uw aanwezigheid te kunnen vieren.

Doe onze stemmen helder klinken
als wij uw werk met de mensen bezingen.

Naar uw woning zien wij uit,
waar u de mensen blijvend nabij bent.

Geen wegwerpleven zonder waarde,
geen leven van doden willen wij leiden.

Geen valse belangen willen wij dienen,
willen niet graaien naar geld en goed.

Zonder schuld gaan wij onze wegen,
niet over kronkelwegen onze voeten.

Maak ons daarom vrij door uw zegen,
en doe ons ervaren uw blijvende nabijheid.

Zingen: Lied 1009 (0, lieve Heer, geef vrede)

Voordat we naar de Bijbelwoorden luisteren
(RKleijer GrenStaal 142, 144)

Wij gaan nu lezen uit Gods Woord,

— de boodschap uit een ver verleden

waarmee wij worden aangespoord

om in de voetsporen te treden

van Hem die — alle eeuwen door —

van Zich laat horen, — tot op heden.

In de klank van deze woorden

is de stem van God te horen.

voor wie luist'ren met hun hart.

Zalig wie het laten landen

in hun hart en in hun handen,

en op heel hun levenspad.

Lezing: Mattheus 26:1-16

Zingen: Lied 558:1, 2, en 3 (Jezus, om uw liiden groot)
Lezing: Matthels 21:1-11

Zingen: Lied 556:1 en 5 (Alles wat over ons geschreven is)
Uitleg

Orgelspel

Gebeden

Collectes
1 Diaconie; 2 Kerk

Zingen: Lied 550:1en 3
(Verheug u gij dochter van Sion)

Uitzending en zegen (Kees
Pannekoek)

Mogen onze gezichten
stralen van vreugde,
want God is onze Vader;
Hij is liefde.

Mogen onze handen

vrede brengen,

want de Zoon

is onze broeder;

Hij is vergeving en genezing.

Mogen onze voeten

licht zijn op onze levensweg,
want de Geest stuwt

en leidt ons;

Hij is onze gids en reisgenoot.

Zingen 'Amen’ uit Lied 340b.

Alsluitend orgelspel

Palmpasen

Met de takken zwaaien zij,
takken van de palmen,

en ze zingen luid en blijj

lof-— en vreugdepsalmen.
Mantels worden neergelegd
als een feesttapijt

voor de Heer die op Zijn weg
hier nu binnenrijdt.

'Hosanna voor Hem die komt
in de Naam des Heren'

klinkt het jubelend alom

om Hem te vereren.



