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Knipprent voorzijde gemaakt door Janna van Zuijlen, Uitgeest 
 
 
 
Een Thomasviering is een ‘interactieve’ en creatieve vorm van 
kerkdienst die in Finland is bedacht. Het is genoemd naar de 
apostel Thomas, wiens geloof meer vragen dan antwoorden leek te 
hebben. 
In deze viering vandaag staat het thema ‘Engelen zijn overal’ 
centraal. In de kerk zijn plekken ingericht waar ieder tijdens de 
‘heilige chaos’  het thema kan verkennen door kijken, lezen, 
luisteren of creatief bezig zijn.  
 
Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd voor een 
kopje koffie of thee. U kunt als u wilt alles nog eens rustig bekijken.  
De kerk blijft tot 15 uur open. 
 
De voorbereidingsgroep: 
Corrie de Bruijn, Ans de Groot, Els Vlasblom, Janna van Zuijlen, 
Koosje Wiegman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers:    Corrie de Bruijn, Ans de Groot, Koosje Wiegman 
Organist:       Hans Kelder 
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Muziek  

Mededelingen en aansteken van de kaarsen  

Zingen:  lied 280 vers 1, 2, 3, 4: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’    

 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 

 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 

Welkom en groet  
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Inleiding op het thema   

Zingen:  ‘Gloria’ allen 

 

Eerste lezing: Genesis 28: 10-17  

Zingen:  ‘Gloria’ mannen  

Tweede lezing: Lucas 1: 26 -33   

Zingen:  ‘Gloria’ vrouwen 

Derde lezing: Lucas 2: 8 -14  

Zingen: ‘Gloria’ allen 

Heilige chaos    
Tijdens de  ‘heilige chaos’, die ongeveer 20 minuten duurt, kunt u 
deelnemen aan diverse activiteiten. 
U kunt ook in rust op uw plaats blijven en genieten van de bijzondere 
sfeer van dit gebouw en deze viering. 
U kunt o.a. 

 Prenten en iconen bekijken 
 Een kaars aansteken 
 Een voorbede schrijven 
 Een gedichtje maken, een zgn. ‘elfje’ 
 Afbeeldingen van engelen in de kunst bekijken 
 Gedichten, verhalen en andere teksten lezen 
 Houten ‘engelenboom’ bekijken 
 Muziek luisteren  

 
We doen dit alles zo veel mogelijk in stilte. 
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Zingen: lied 259: 1,3,4  ‘Zend ons een engel in de nacht’ 
   op de melodie van lied 469 

 
3. Zend ons een engel met uw licht 

in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 

 
4. Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 

 
Gebeden en  stil gebed  

Zingen: ‘Onze Vader’ 
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Collecte: 1e voor het Aidsfonds 
  2e  voor onze kerk 
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Verhaal:  ‘Een engel boven de schoorsteen’  
uit: Engel met gebarsten vleugel’   
door Renate Barnard en Folly Hemrica 

 

Slotlied: lied 481: ‘Hoor de engelen zingen de eer’ 
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2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
3. Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Zegen  
 

 


