Afscheid van Wil de Korte — Lokkerbol
Op vrijdag 17 februari 2023 in de Protestantse kerk in Akersloot

Voorgangers: Corrie de Bruijn — de Jonge
Koosje Wiegman — Nederbragt

Organist: Dirk van Egmond

Orgelspel

Muziek: ‘Try to remember’— Nana Mouskouri

Welkom

Ontsteken van het licht
Tijdens het aansteken van de kaarsen zingen we lied 23b: (NLB)
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Hij voert mij al zachtkens
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aan wa-teren der  rust.
2. De Heer is mijn herder! 5. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel, Hem blijf ik gewijd!
Hij brengt mij op wegen 'k Zal immer verkeren
van goedheid en zegen, in 't huis mijnes Heren:
Hij schraagt m’als ik wankel, zo kroont met haar zegen
Hij draagt m’als ik viel. zijn liefde m’altijd.

Woorden van afscheid door Lia

Beelden van het leven van Wil muziek: ‘Smile’ — Nat King Cole
Lezing: Psalm 23

Overdenking

Zang door Monique ‘Fields of gold’ - Sting

Gebed



Zingen: lied 634 (NLB)
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10 zij de glo - rie, op - ge -sta-ne Heer,
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U zij de vic - to - rie, U zij al - le eer!
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U zij de vic - to -rie, U zij al - le eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Woorden van uitgeleide

Uitdragen van de kist
Tijdens het uitdragen klinkt ‘Smile’ — Toots Thielemans

Woorden aan het graf en ‘Onze vader’



