zondag 9 februari 2025

7e zondag na Kerst
Akersloot, Protestantse kerk
'het gaat gebeuren...!

Om voor de dienst te lezen:

We kijken vol spanning wat er met Trump aan het roer gaat gebeuren in
Amerika en in de wereld. Vanmorgen komt aan de orde wat Jezus van plan is.
Hij is in Nazareth en opent in de synagoge de boekrol. Leest uit de profeet
Jesaja. Hier begint het. Het zijn spannende woorden...Het gaat gebeuren...!

We openen de dienst met Psalm 145, de Psalm volgens het rooster. Vol is men
van God. Verdrukten richt God op; een en al gerechtigheid is er.

Lied 973 is echt mijn favoriete lied uit het Liedboek. Wat een schitterende tekst.
Dit is voor mij geloven: Voortgaan in de voetstappen van Jezus. Het lied is van
een Amerikaanse non, Delores Dufner. Ze heeft veel liederen geschreven en op
muziek gezet. Hopelijk worden er nog veel in het Nederlands vertaald, en in ons
Liedboek bijgevoegd..

Lied 995 is een lied van Ad den Besten, 1923-2015. Van hem staan veel liederen
in ons liedboek, en terecht. Ik koos dit lied omdat het oproept tot gerechtigheid,
het belangrijkste woord uit de Jesaja.

Lied 530, na de Lucaslezing, begint met dezelfde woorden als de aangehaalde
lezing uit Jesaja: 'de Geest des Heren is op Hem'. Dit lied is ook van een
Nederlandse lieddichter, Jan Willem Schulte Nordholt, 1920-1995. Veel mooie
liederen staan van hem in ons liedboek. Lees de tekst van het lied even goed
door!

Na de verkondiging zingen we Lied 422; de tekst is van een collega, Arne
Jonges, * 1944. Eenvoudige en veelzeggende woorden.

We sluiten de dienst af met Lied 1012. Ik typte per ongeluk 2012; nee zoveel
liederen hebben we niet in ons Liedboek. Weer een lied van Ad den Besten. Dit
lied past bij vandaag. Bij sommige coupletten mag u denken aan de inauguratie
van president Trump: Kijk maar naar vers 4. Wij hopen en zien uit op een ander
rijk, van de vorst van vrede.

We hebben een goede viering met elkaar!



Liturgie

ouderling:
'Wij zoeken hier Gods aangezicht,
Gods stem verwachten wij.
Ons hart is op Zijn Woord gericht,
waarmee Gods Geest ons pad verlicht
en onze nacht verdwijnt'.

Zingen: Psalm 145:1

Bemoediging (naar Psalm 145)
Goed is God, hoe heilzaam,
als een koning die voedt en laaft,
een genade voor al wat leeft.
Kom je te vallen, word je verdrukt,
getroffenen richt Hij op.
Wie hulp verlangt, om bescherming vragen...
Gij zijt er, en schenkt uw vrede.
Mijn leven lang wil ik U roemen

Zingen: Psalm 145: 5

Lezen: 'Uitgenodigd',
naar 'Om levensmoed', Marinus van den Berg

Er is een wereld van groten en machtigen.
Een wereld van dikdoenerij en ellebogenwerk.
Een wereld van grote monden

en brutale bekken.

En er 1s een wereld van kleinen en machtelozen.
Een wereld van liefde en aandacht.
Een wereld van luisteren en zorg om elkaar.

In die éne wereld

leven mensen langs elkaar heen,

gunnen mensen elkaar het licht niet
regeert het 'ikke, ikke'

In de 4ndere wereld dragen mensen elkaar
en geven ze elkaar een kans.



Deelnemen aan het leven van Jezus,

Hem ontvangen in je leven, dat is:

ja-zeggen tegen die wereld waarin elke mens telt
en de kleinen worden gehoord.

Déar is niet het belangrijkste
dat een land weer groot gemaakt wordt...;
...wat dat dan ook is...
Daar wil men dat mensen tot hun recht komen;
dat niemand ten onder gaat;
dat geen mensen verdrukt worden,
of tussen wal en schip gekraakt worden.
Daar worden mensen niet voortgedreven
door nationalistische ideeén:
'Nederland weer voor de Nederlanders...";
'we gaan ons land weer groot maken...
...wat dat dan ook mag zijn.
Daar komen mensen voor anderen op;
juist voor hen die buiten de boot dreigen te vallen..., '
letterlijk.

Deelnemen aan een leven met Jezus,
Hem ontvangen in je leven, dat is:
ja-zeggen tegen die wereld

waarin ¢lke mens telt

en de kleinen worden gehodérd.

Zingen: Lied 973
('Om voor elkaar te zijn uw oog en oor")

Voor we lezen: (uit R. Kleijjer, Grenstaal, 123)

Er wordt aan ons verkondigd
Zijn Woord voor elke dag,
waar iedereen volmondig
'Amen’' op zeggen mag.

Wij luist'ren naar de boodschap,
die hier vanochtend klinkt:

hoe God op mensen toe stapt,
met goedheid ons omringt.

Lezen: Jesaja 61:1-3 en 10-11



Zingen: Lied 995
('O Vader, trek het lot U aan')

Lezen: Lucas 4:16-21

Zingen: Lied 530
('De Geest des Heren is op Hem")

Uitleg

Orgelspel

Zingen: Lied 422 ('Laatde = woorden die we hoorden')
Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 1012:1,3,4 en 5
('Geef aan de wereld vrede Heer")

Zegen (R. Kleijer, Grenstaal, 150)

Laat in de week die voor ons ligt
ons doen en laten zijn gericht

op wat ons hier is uitgelegd:

het Rijk van God,

ons toegezegd.

Gezegend gaan wij nu op pad,
bemoedigd door de woorden
dat God zelf met ons

op weg wil gaan,

iedere dag van ons bestaan.

Zingen:
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Enkele teksten:

Als wij mensen elkaar de hand geven en niet langer leven
als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat er nieuw leven.

Als wij mensen

van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie

door verdriet of angst
eenzaam leven,

dan ontstaat er een nieuw
land van wij mensen samen.

Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar,
maar luisteren naar wat er leeft,

dan ontstaat er een nieuwe band

waarvan we kunnen leven.

Waar wij mensen

langs elkaar heen leven,

elkaar opzij schuiven,

blind zijn voor elkaar

geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.

Als wij mensen onze deur, onszelf, openen voor elkaar
en elkaar uitnodigen

om binnen te komen

en bij elkaar veilig kunnen zijn

in alle kwetsbaarheid,

dan ontstaat er nieuw leven.

Op zoveel plaatsen ver weg
en heel dichtbij, naast ons,
verlangen mensen zo naar leven.

Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en die kunnen horen met hun hart.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons, verlangen mensen naar een woord van begrip, naar een arm om hun



schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.

Als wij zo leven met elkaar en voor elkaar,
dan kunnen we God zien.
Marinus van den Berg

Jezus van Nazareth.

De mens die ging van stad tot stad

met aandacht voor de mens langs de weg.

De blinde die roept om Zijn aandacht.

De vrouw die al zo lang ziek en uitgestoten was.
De man die al bijna veertig jaar

lag te wachten op aandacht.

Niemand zag hem nog, totdat Hij kwam.

Hij schonk hem aandacht en riep hem op.

De verhalen over Hem vertellen
van Zijn aandacht voor mensen,
de gewonde, de kwetsbare voorop.
Er gaat zoveel genegenheid

en toewijding van Hem uit.
Toegewijde is Hij.

Genegene.

Zo0 vol van de Geest,

die heelt,

bemoedigt,

zacht maakt wat verstard is,

troost waar verdriet is, 1s Hij.

Hij was liefde die ziet,

aan de lijdende mens niet voorbij loopt.

Voor mij gaat Zijn verhaal door

overal waar liefde wordt gedaan,

mensen aandacht schenken aan elkaar,
omzien naar de mens die zonder aandacht is,
vergeten wordt, vereenzaamt.

Marinus van den Berg
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