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Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Openingslied Lied 281: 1, 2, 3 en 10 Wij zoeken hier uw aangezicht

Moment voor stilte

Bemoediging en drempelgebed

V.:   Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V.:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A.: en niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
V.:   Genade zij u en vrede van God, Schepper,
       door Jezus, verbonden met de Heilige Geest.

Drempelgebed
V.:   God, die ons geroepen hebt,
       nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen:
A.: Blijf naar ons vragen!
V.:   Als wij niet horen, vluchten in zwijgen, -
       noem onze naam,  noem ons Uw geliefden:
A.: Blijf naar ons vragen!
V.:   Die aan ons vasthoudt, ons leven ten goede:
A.: Sta ons voor ogen!

V.:   Doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet:
A.: Sta ons voor ogen!
V.:   God, die ons geroepen hebt: Hoor ons gebed!
A.: Amen.

Over deze zondag Reminiscere

Gebed met oog op de wereld 



Zingen Psalm Lied 121: 1 en 3 Ik sla mijn ogen op en zie

Bij de lezingen

Eerste lezing: Exodus 24: 12 - 18

Tweede lezing: 1 Kon. 19: 11 - 13 

Derde lezing Matteüs 17: 1 - 9

Zingen Lied 598 Als alles duister is (2x)

Overweging

Lied tussen Schrift en Tafel Lied 387: 1 t/m 5 Als wij weer het brood gaan breken

Gebeden

Collecte

Nodiging en Vredegroet

Tafelgebed

Zingen Lied 405: 1 en 4 Heilig, heilig, heilig

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied Lied 423 Nu wij uiteengaan

Wegzending en Zegen

I have been to the mountaintop

Well, I don't know what will happen now; we've got some difficult days ahead. (Amen) But it
really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. (Yeah) [Applause]
And I don't mind. [Applause continues] Like anybody, I would like to live a long life—longevity
has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. (Yeah) And
He's allowed me to go up to the mountain. (Go ahead) And I've looked over (Yes sir), and I've
seen the Promised Land. (Go ahead) I may not get there with you. 
(Go ahead) But I want you to know tonight (Yes), that we, as a people, will get to the Promised
Land. [Applause] (Go ahead, Go ahead) And so I'm happy tonight; I'm not worried about
anything; I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
[Applause]

Slotgedeelte uit de laatste speech van ds. Martin Luther King, Jr.  inclusief de reacties van de
toehoorder. Gehouden op 4 april 1968, één dag voor zijn gewelddadige dood.


