Orde van dienst, zondag 28 juli 2024
Dorpskerk te Uitgeest

Verhaallijn Van ophouden weten
Over Schepping en Sabbat(ical)

Voorganger: ds. Hanneke Ruitenbeek
Ambtsdrager: Corrie de Bruijn
Lector: Ans de Groot

Organist: Wim Goedegebuur Noordwest lona
Koster: Lukie Dijkstra

Welkom
Aansteken van de Paaskaars

Morgenlied Lied 216: 1 t/m 3 Dit is een morgen
Keltische volksmelodie - Bunessan

Moment voor stilte

Moed en groet

Over deze dienst Het dorpje Bunessan, Mull, nabij lona
Oproep tot gebed /ona Abbey dienstboek

v. Wees bij ons, God, geef ons leven;

a. Dat uw mensen vreugde in U vinden

v. Schenk ons blijdschap om uw steun;

a. Bevestig ons met uw Geest van vrijheid
v. Verfris ons hart;

a. Herstel ons in lichaam, ziel en gedachten

<

. Laten we in vertrouwen op Gods vergeving, in stilte ons tekort belijden
en ons aandeel aan de pijn in de wereld onder ogen zien.

Stilte

v. Voor God, en met Gods mensen belijd ik mijn gebrokenheid;
en dat ik me steeds weer verwijder van God
door de manier waarop ik mijn eigen leven tekort doe,
dat van anderen en dat van de wereld.

a. Moge God je vergeven, Christus je vernieuwen
en de Geest je doen groeien in liefde.
v. Amen



a. Voor God, en met Gods mensen belijden wij onze gebrokenheid;
en dat wij ons steeds weer afkeren van God
door de manier waarop wij ons eigen leven tekort doen,
dat van anderen en dat van de wereld.
v. Moge God je vergeven, Christus je vernieuwen
en de Geest je doen groeien in liefde.
a. Amen

Zingen ‘Lied van Vergeving’, Alfred Bronswijk (mel: Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij)

Zo ver en téch nabij zijt gij,

hart van het leven bron in mij.

Hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde die met mij wil zijn.

U bent een God van rechtop staan
van ‘mens je mag weer verder gaan’.
Van leven diep en menselijk,

van liefde groot en goddelijk.

Lezingen Eerste Testament

Genesis 2: 1 -2; de zevende dag, gezegende en geheiligde dag, rustdag voor God

Exodus 20: 8 - 11; de zevende dag is een rustdag voor de mens, want in zes dagen heeft de
Eeuwige hemel en aarde gemaakt

Deuteronomium 5: 12 - 15; de zevende dag is een rustdag voor mens en dier, want gedenk
dat je slaaf bent geweest

Zingen Lied 880: 1 t/m 4 Het leven op aarde
Tekst: Kathy Galloway, voormalig leider van de lona Community

Lezing Tweede Testament

Marcus 3: 1 - 6; Wat mag men op sabbat doen?

Zingen Lied 339a als acclamatie na de lezingen

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader
0 Zoon, o Heilige Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

Overweging



Zingen Een Psalm voor de zomer

melodie: Psalm 89, tekst: Alfred Bronswijk

Ik zie in zomerlicht

de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.

Ik hoor in vogelzang

het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,

gestemd op nieuwe waarden.

De schepping zingt het uit
en nodigt ons te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit

in kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.

Zij spellen uw bestaan

in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon

en onze oorsprong beide.

Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 978: 1, 3 en 4 Aan U behoort, o Heer der Heren

Wegzending in en Zegen



