
Orde van dienst Paasmorgen 9 april 2023
Protestantse Gemeente Uitgeest - Akersloot

Thema: De Brief van Maria

Tekst: Johannes 20: 1 - 18

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist: Dirk van Egmond
Dwarsfluit: Han van Gaalen
Altblokfluit: Corrie de Bruijn

Paas-ontbijt

Fluitmuziek voor de dienst

-Lied  634: U zij de glorie.
-Lied 25: Johan de Heer, Daar juicht een toon.
-Lied 624: Christus, onze Heer, verrees
-Lied 659: Kondigt het jubelend aan.
-Lied 635: De Heer is waarlijk opgestaan.

Welkom door de ouderling van dienst

Paasgroet en bemoediging 

V. Wij zijn hier bij elkaar gekomen in Gods Naam, in Gods huis.
Wij vieren dat Christus is opgestaan uit de dood

G. JA, DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN
V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
G. SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
V. Die trouw blijft op onze reis door het leven
G. DIE BIJ ONS IS IN HET VERLEDEN, 

IN HET HEDEN EN IN DE TOEKOMST
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Drempelgebed
V. Op de dag van het licht, verbonden met de Opgestane Heer,

spreken wij U aan, Levende God en wij bidden:
G MAAK ONS ÉÉN GEMEENTE

WIJ ZIJN HIER GEKOMEN OM TE ZINGEN VAN HOOP,
OM TE BIDDEN OM VREDE
OM ONS TE LAVEN AAN LIEFDE 
STERKER DAN DE DOOD
NEEM ONS AAN ZOALS WIJ HIER ZIJN 
EN MAAK ONS HEEL. AMEN

RONDOM HET LICHT

Over het licht

De Paaskaars wordt binnengedragen

Zingen: Lied 601: 1 en 3 (Staande)
Tijdens het lied wordt de paaskaars binnengedragen

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan,
Koud, één voor één en ongeborgen 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.

2. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen zo
lang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Over deze dienst

Zingen in canon: Taizé lied 53: Christus is waarlijk verrezen
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Paasgedicht

Zingen: Lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in dit nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebed

1e Lezing: Psalm 117

Zingen : Psalm 118: 1 en 5

1. Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Pauze

2e Lezing: Johannes 20: 1 - 18
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Zingen: (melodie: Daar juicht een toon; JdH 25)
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
het gaat door heel Jeruzalem:
een prachtig morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan.

En nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven tot in eeuwigheid.

Overweging: De brief van Maria...

Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4

1. Zolang wij ademhalen   schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen   waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven   tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven   geeft stem aan onze dank.

2. Al is mijn stem gebroken,  mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen  draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen   of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen   heeft mij aan 't licht getild!

4. Ons lied wordt steeds gedragen  door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven   om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,   het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten   het komend bruiloftsfeest.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

Inzameling der gaven

Slotlied:  Lied 978: 1 t/m 3 
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
De aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
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dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
‘t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Wegzending en Zegen

Opstanding

Opstanding is een groot woord, 
ik probeer het kleiner te zeggen, 
schaal één op tienduizend.

Opstanding is wakker worden 
en de lijsters preken van de daken 
en de raven van de kansels: Jezus leeft! 

Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon 
en met grote letters op zijn tafel schreef: 
Vivit! Hij leeft!

Opstanding is een berm vol bloemen, 
een poldersloot vol leven, 
beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.

Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King 
en daarop de letters: 
God zij dank, ik ben eindelijk vrij.

Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon, 
regen naar de wolken, 
woorden terug in mijn mond.

Opstanding is een wonder, een verwondering, 
Je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.

Opstanding is een schaterlach van licht, 
de hoeken van je mond krullen om, 
je ogen gaan open en dicht 
van zoveel licht na zoveel waarom.

Jaap Zijlstra
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