PINKSTEREN

oecumenische viering

open deuren

Akersloot Sint Jacobus Major 24 mei 2026



Koor Aquarius olv Wouter Molenaar

Samenzang olv Frans Verhaar

Voorbereiding door oecumenische werkgroep Akersloot:
Maria Overtoom, Ans de Groot, Marian Meijne, Frans
Stark, Annelies Swart, Jeanne Eekels, Tjalling Huisman
en namens Aquarius Ineke van der Eng



Voor de dienst zingt Aquarius: Kom naar het feest
Allen: refrein

1. Welkom hier vreemdeling, welkom verschoppeling,
winnaars, verliezers, kom mensen als wij.

Welkom hier reizigers, moe en versleten

kom, eet met ons, weet bij ons welkom te zijn.

2. Welkom met vragen, op zoek naar een antwoord,
op zoek naar de zin en het doel van de reis.
Welkom gestruikelden, welkom gebrokenen,

vind kracht voor je lichaam en rust voor je ziel.

Refrein:

we - reld te vra-genvoorhet  feest dat Hij geeﬁ
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3. Welkom met schulden, met zorgen voor morgen,
wees welkom als niets in de wereld je raakt,

waar je geweest bent en wat je gedaan hebt,
verloren, de weg kwijt, jong of bejaard.

4. Welkom gelovigen, dromers en planners.
Welkom verdwaalden op zoek naar een huis,
de handige jongens, de gevers, de nemers

de lachers, de zwervers, op zoek naar een thuis.

Refrein:

Kom naar het feest, er is ruimte aan tafel,

kom maar en doe met ons mee.

De koning vol liefde staat zelf bij de deur

om de mensen te vragen voor het feest dat hij geeft,
om de wereld te vragen voor het feest dat hij geeft.

5. Welkom succesnummers, iets te lang doorgegaan.
Welkom wie niet op de benen kan staan.

Vurige spreker die niets met de kerk heeft,

eenzame schreeuwer waar niemand om geeft.

Refrein:

Kom naar het feest, er is ruimte aan tafel,

kom maar en doe met ons mee.

De koning vol liefde staat zelf bij de deur

om de mensen te vragen voor het feest dat hij geeft,
om de wereld te vragen voor het feest dat hij geeft.



Welkom

Zingen: Veni sancte Spiritus, NLB 681
zevenmaal, in wisselzang met Aquarius
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Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van Uw
liefde

Kyriegebed

Gloria
Zingen: Geest van hierboven, NLB 675
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2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Inleiding op de dienst

Aquarius zingt: Hier zijn we samen
Refrein: allen

Er zijn mensen met wie je het leven wilt delen
en mensen aan wie je je stoort.

Mensen met wie je het jaar uit wilt proosten
en mensen waar niemand van hoort.

We hoeven niet allemaal vrienden te zijn,
maar kunnen niet zonder elkaar

Refrein:
Want hier zijn we samen, dit maakt ons één.
Met zoveel verschillen, toch zoveel gemeen.
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Ja ditis het leven en dit is ons lot.
Waarheen je ook stuurt, geluk is vaak dicht in de buurt.

De plek waar veel meer dan een droom wordt geboren
en waar je er soms één laat gaan.

De plek waar je stiekem je liefje kan scoren

al zag hij jou nooit eerder staan.

En als dan het leven niet doet wat je wilt,

juist dan ben je hier niet alleen.

Refrein

Want hier zijn we samen, dit maakt ons één.

Met zoveel verschillen, toch zoveel gemeen.

Ja ditis het leven en dit is ons lot.

Waarheen je ook stuurt, geluk is vaak dicht in de buurt.

Achter elke deur schuilt een verhaal,

een verborgen geluk of verdriet.

Ooit beseffen we ons allemaal

dat er vaak wel meer speelt dan je ziet, dan je ziet.

Refrein

De plek waar veel meer dan een droom wordt geboren
en waar je er soms één laat gaan.

Lezing: Johannes 20: 19 - 23

Zingen: Geest die vuur en liefde zijt, GVL 442
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2. Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuivere maat,

Trooster die met wondere krachten
bijstaat wie in leed versmachten:
wees ons op de levenszee

vaste baak en veilige ree.

3. Geest die waakzaam zijt en sterk,
hoed het schip van Christus kerk.
Stuur het tot aan 't zalig ende,

tot der tijden loop zich wende

van deez’ onbestendigheid,

in Uw stralende eeuwigheid.



Overdenking

Aquarius zingt: Somebody is knocking at your door
Refrein: allen

Somebody’s knocking at your door,
somebody’s knocking at your door.

Refrein:
O sinner, why don’t you answer,
somebody’s knocking at your door.

Knocks like Jesus,
somebody’s knocking at your door.
Refrein

Can’t you hear Him,
somebody’s knocking at your door.
Refrein

Answer Jesus,
somebody’s knocking at your door.
Refrein

Uitleg en kaartjes schrijven

Tijdens het kaartjes ophalen zingt Aquarius:
Kan ik iets voor je doen?
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Kan ik iets voor je doen, kan ik iets voor je zijn
in dit wrange seizoen met zijn kruipend venijn?

Kan ik iets voor je zijn met een blik een gebaar
met een arm om je heen of een hand uit je haar?

Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis,
omdat wie je zo liefhad er nu niet meer is?

Kan ik iets voor je doen met een blik, met een woord
dat doet denken aan toen dat je even weer voort?

Is er iets wat je wilt, wat je stilte verstoort

in het kaal en het kil wat je graag van me hoort?
Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn,
iets voor je betekent, wil ik graag voor je zijn?

Kan ik iets voor je doen, misschien een lied een gedicht
dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht?

Waar je droevig van wordt, maar toch huilend om lacht,
dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht.

Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet
want straks moet je weer verder ook al wil je nog niet?
Is er iets wat ik doen kan wat je helpt in de pijn,

iets voor je betekent, zou ik graag voor je zijn?

Kan ik iets voor je zijn, een soort arm om je heen
zodat het iets minder schrijnt en je niet zo alleen?
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Collecte werkgroep Caritas & Diaconie Akersloot

Gebeden, afgesloten met Samen bidden:
Onze Vader

Aquarius zingt: Ik wens jou
Refrein: allen

Ik wens jou een dak boven je hoofd,

dat je huis een thuis zal zijn, je tafel vol met brood.
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,

dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan,

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd,

met kind’ren om je heen tot aan het eind

Refrein:
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou. (2x)

Ik wens jou vrede toe om wie je bent,

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen dat je leeft.

Refrein
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Ik bescherm en zoek een toevluchtsoord.

Ik maak vuur en warmte voor je tegen angst en kou.
In het donker loop ik mee, tot d’ochtend gloort.
Samen overleven, we zijn trouw.

Refrein:
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou. (2x)

Slotgebed

Slotlied: De Geest des Heren heeft, GVL 419A / NLB 686
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2. Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Uitzending en zegen
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Aquarius zingt: Weg uit je donkere schaduw

Kom op en zoek de zon op,

stap nou eens weg uit je donkere schaduw.
Genoeg gesomberd en getreurd nu,

stap nou eens weg uit je donkere schaduw.
Laat het licht je gids dan maar zijn,

warm jezelf in het zonnelicht.

Laat het verdriet maar mijlenver achter jou,
want het is zo wel genoeg geweest.

De lentebloesem geurt je neus in,

stap nou maar weg uit je donkere schaduw.
Zing een lied, daar heb je gewoon zin in,
stap nou maar weg uit je donkere schaduw.
Hoor ik daar ook een merel die zingt,
boven mijn hoofd op een tak in een boom?
Dus zingen we samen op dezelfde toon

en maken zo een heel nieuw lied

Jij bent oké, kom waag de sprong en neem me mee.
Jij bent oké, kom waag de sprong. Ga mee!

Spiegel jezelf niet aan een ander,

stap nou maar weg uit je donkere schaduw.
Draai je om en loop maar snel de zon in,
stap nou maar weg uit je donkere schaduw.
Genoeg gewacht in de donkere nacht,
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warm jezelf in het zonnelicht.
Laat het verdriet maar mijlenver achter jou,
want het is zo wel genoeg geweest.

Jij bent oké, kom waag de sprong en neem me mee.
Jij bent oké, kom waag de sprong. Ga mee!

........ Warm jezelf in het zonnelicht.

Doe jij zoals de merel vandaag.

Dan zingen we samen op dezelfde toon
en maken zo een heel nieuw lied.

Stap nou maar weg uit je donkere schaduw!
Stap nou maar weg uit je donkere schaduw!
Warm jezelf in het zonnelicht, warm jezelf in het
zonnelicht!

Tijdens het lied worden de kaartjes uitgedeeld.
ledereen is uitgenodigd om nog even te blijven,
om elkaar te ontmoeten.



