
PAASMORGEN 
 

 
 

…nederig nabij… 
 

Akersloot  10.00 uur  5 april 2026 
 

Gezamenlijke dienst van de Protestantse kerken 
van Uitgeest-Akersloot en De Egmonden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambtsdrager: Peter Bovendorp 
Koster:  Lukie Dijkstra 
Organist:  Dirk van Egmond 
Altviool:  Gert Floor 
Zang:   Marianne Koopmans en Frans Stark 
Lezer:   Rob Moes 
Voorganger:  ds Tjalling Huisman 
 



De Paaskaars wordt brandend binnengedragen,  
terwijl wij zingen: Gezang 601 
 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, een voor een, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo 
zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 



Welkom en mededelingen 
 
V: De Heer is opgestaan  
G: De Heer is waarlijk opgestaan  
V: Ja, de Heer is waarlijk opgestaan  
 
Zingen: Marianne en Frans zingen: Sonntagsmorgen  
(Mendelsohn) 
 
Over de dienst 
 
Kyriegebed, beantwoord met  
 
Zingen: Kyrie eleison, Gezang 301 C 
 

 
 
Gloria 
Zingen: De steppe zal bloeien, Gezang 608: 1 en 3 
 



 

 
 



3. De dode zal leven, 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Lezing: Johannes 20: 24 – 29 
 
Zingen: U komt mij lieve God, Gezang 852 
 

 
 



2. U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 
3. een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, -  
o Heer die bij mij zijt, 
 
4. ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: O vlam van Pasen steek ons aan, Gezang 637  

 



 
2. De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond –  
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3. De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is. 
 
4. Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  
o vlam van Pasen, steek ons aan –  
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Eten en drinken 
 
Zingen: Gezang 658 
Gods adem waait zijn woorden uit den hoge,  
Frans en Marianne coupletten, gemeente refrein 
 
Gods adem waait zijn woorden uit den hoge  
en David rijgt ze tot een nieuw gedicht. 
De herder plukt de sterren van de hemel  
en vlecht ze tot een vrolijk lied van licht. 

 
Refrein: 



 
 
Dit lied ontwapent alle harde handen,  
roept lente uit in een bevroren land,  
geeft vuur en vlam aan ons verkild verlangen  
en zegent alle vlees van hogerhand. 

 
Refrein: 
 
De godverlaten wolken zullen wijken  
en breken zal de schemer van verdriet. 
De eenzaamheid, gehuld in boos verwijten,  
verliest zijn hart aan een genadig lied. 

 
Refrein: 
 
En zingend wordt de dag opnieuw geboren. 
De vale vlerken van een bange nacht  
worden verjaagd. De angstdroom heeft verloren. 
Het lied geneest, wist alle tranen af. 



Refrein: 

 
 

De Geest van God wiekt dansend van de snaren  
en geeft als maat de hartslag van zijn trouw. 
De wijs vertoont een vergezicht van kleuren;  
de boventoon voert naar een stad van goud. 

Refrein: 
 
Inzamelingen 
 
Gebeden, driemaal beantwoord met 

 
 
………..Stilte………… 



Zingen: Onze Vader, Gezang 369B 

 



Slotlied: U zij de glorie 
1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Uitzending en zegen: 
Zingen: amen (3x) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

De kerkenraden 
van Uitgeest-Akersloot en De Egmonden 

wensen u / jullie een gezegend Paasfeest toe. 
 
 


