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GOEDE VRIJDAG 

Stilte voor de dienst 

 

Gebed:  Et adhuc Tecum,  (‘En nog steeds met U’) 

   Michel van der Plas 

Laat mij niet los, laat mij 
niet los, mijn God, mijn Heer, 
al leef ik U voorbij, 
al zie ik U niet meer. 
  
En zie ik U niet meer, 
dan is het nacht, dan gaat 
de angst in mij tekeer 
alsof Gij niet bestaat. 
  
Alsof Gij niet bestaat, 
alsof een blind heelal 
mij blind verdwalen laat 
en ik uw hand ontval. 
  
Eer ik uw hand ontval, 
spreek tot mij, zeg mij aan 
dat ik U vinden zal, 
waarheen ik ook moet gaan. 
 

Lezing: Jesaja 42: 1 t/m 4 

 

Zingen: Lied 529: Cantorij 1, Allen: 2, 3 en 5 
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Lezing:  Lucas 22 : 39 t/m 46 Gethsémane 

 

Zingen: Gezang 180 (LvdK): 1, 3, 4 en 5  

Allen  1. Gethsémané, die nacht moest éénmaal komen, 
       De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
       Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
       aanvaardt het lijden.  
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Cant.  3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
       Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
       Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
       Eenzaam gebeden: 
  
Allen  4. Laat Vader, deze beker Mij voorbij gaan; 

  waar zijn de eng’len die Mij kunnen bijstaan? 

  Maar zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 

  Uw wil geschiede. 

Allen  5. Altijd zal Jezus weer in doodstrijd wezen, 

  tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen, 

  zijn eigen jongeren in slaap t’ ontdekken. 

  Wat zou hen wekken? 

 

Lezing: Lucas 22: 47 t/m 53 Gevangenneming 

 

Zingen: Gezang 180 : 6 

 

  6. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden, 

  toen kon Hij toebereid naar voren treden. 

  De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 

  Hen niet verwinnen. 

 

Lezing: Lucas 22 : 54 t/m 62 Verloochening  

 

Zingen: Gezang 180: 7 

 7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 
      wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
      Verander ons en reinig onze harten, 
      o Man van smarten! 
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Lezing: Lucas 22: 63 - 71 

 

Zingen: Lied 22 : 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing: Lucas 23 : 1-12 

 
Cantorij zingt: Christus der uns selig macht 
 
 
Christus, der uns selig macht, 
kein Bös’ hat begangen, 
der ward für uns in der Nacht 
als ein Dieb gefangen, 
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geführt für gottlose Leut, 
und fälschlich verklaget, 
verlacht, verhöhnt und verspeit, 
wie denn die Schrift saget. 
 
Christus, die ons zalig maakt, 
niets kwaads heeft gedaan, 
die is voor ons in de nacht 
als een dief gevangen, 
voorgeleid aan goddeloze mensen 
en vals beschuldigd, 
uitgelachen, bespot en bespuwd, 
zoals de Schrift zegt. 

 

Lezing: Lucas 23: 13 t/m 25 

Zingen: Lied 944: 1 
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Lezing: 23: 32 t/m 44 

Zingen: ‘God mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?’ 

               (naar Psalm 22; tekst Huub Oosterhuis) 

Cantorij zingt de coupletten, afwisselend door vrouwen en mannen, 

na iedere tweede strofe, volgt het refrein,  

gemeente zingt refrein mee  

refr. (2x):  

Vr.:  Mijn God roep ik overdag en Gij zwijgt 

  ik roep het ’s nachts en Gij laat mij maar roepen 

M.:  Onze vaderen hadden vertrouwen in U 

  vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest 

Refr.:    God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. (2x) 

Vr.:  Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst 

  en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd 

M.: ik ben geen mens meer, ik ben een worm 

  gehoond door de mensen, veracht door de buurt 

Refr.:    God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. (2x) 

Vr.:  ik ben bespottelijk in aller ogen 

  iedereen lacht me hoofdschuddend uit 

M.:  Hij zocht het bij God laat die hem dan redden 

  laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem. 

 

Refr.:    God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. (2x) 
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Lezing: Lucas 23 : 45 t/m 46 

 

Paaskaars wordt gedoofd 

 

 

Stilte  

 

 

Lezing: Lucas 23 : 47 t/m 49 

 

Gebeden 

Voorbeden, afgewisseld met het zingen van Gez. 561: 1, 2, 3, 4 en 5 

Afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Voorbede 
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Voorbede 

 

 

 

 

Voorbede 

 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk bidden ‘Onze Vader’ 

 

 

In stilte verlaten we de kerk. 

 

 

 

 

 


