Orde van dienst voor zondag 10 augustus 2025
Protestantse Gemeente te Uitgeest - Akersloot

Thema: Geloven is een sprong wagen...

Teksten: Matteus 16: 24 - 26
Psalm31:4en 6
Gedicht: Huub Oosterhuis

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Organist: Hans Kelder
Lector: Ans de Groot
Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Huisman

Welkom en mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Zingen: Psalm bij de zondag: 62: 1 en 6

Groet, bemoediging en drempelgebed
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De Heer zij met u

OOK MET U Z1J DE HEER

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
In Zijn naam zijn we hier bij elkaar.

ZIJN AANWEZIGHEID ZOEKEN W1J
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven
Misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij

In muziek, in stilte, in taal en symbolen

Gij die gezegd hebt: Ik zal er zijn

WEES HIER AANWEZIG.

Doe ons herademen in uw ontferming,
wandelen in uw licht, zodat wij leven tot uw eer.
AMEN



Waar het vandaag over gaat...
Kyriegebed

Zingen: Lied 221: 1,2 en 3

Gebed bij de opening van de bijbel

1¢ Lezing: Matteiis 16: 24 - 26

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om wille van mij, zal het behouden. Wat heeft
een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens
niet overhebben voor zijn leven?

2° Lezing: Psalm 31: 4 en 6
U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam. (...)
In Uw hand leg ik mijn leven, Heer trouwe God, U verlost mij.

Zingen: Lied 657:1,2 en4

3¢ Lezing: “Gij die weet...” (Huub Oosterhuis)
Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid.
Gij die ons denken peilt en ieder woord naar waarheid schat
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht
en niemand of hij heeft een naam bij U
en niemand valt of hij valt in Uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

Zingen: Lied 906: 5
Overweging

Zingen: Een lied van verwondering (Melodie: Lied 302)
1. Wij leven van verwondering en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen, een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem 1s die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.



2. Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden,

dat ondanks voor- en tegenspraak, hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden

Dankzegging en voorbeden
-afgesloten met het gezamenlijk ‘Onze Vader'

Collectebestemming
Inzameling der gaven

Slotlied: Ga dan op weg (Melodie: lied 868)

1.Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.

Liefde verlicht dan je schreden

2. Ga dan op weg om de vreugde met ieder te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen

liefde en warmte uitstralen.

Wegzending en zegen
(Gezongen: AMEN)




