
Oecumenische Vredes-viering,

Zondag 17 september 2023
Dorpskerk, Dielofslaantje te Akersloot

Thema: Een nieuwe mantel der liefde

Voorbereiding: oecumenische werkgroep
Medewerking: Herenkoor o.l.v. Cora de Lange
Organist: Ria Pijlman
Lector: Ans de Groot
Voorgangers: Jeanne Eekels en ds. Hanneke Ruitenbeek

Muziek voor de dienst door het Herenkoor: Introïtus da pace

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst 

Samenzang Openingslied: Vrede voor jou  (Melodie: Zomaar een dak)

Vrede voor jou, hierheen gekomen, U die ons kent, U die ons aanvoelt,
zoekend met ons om mens te zijn. U die de hele wereld draagt:
Jij soms alleen, jij met je vrienden, Kom naar ons toe, leer ons te leven,
jij met je angst, verborgen pijn. help ons te zien wat ieder vraagt, -
Vrede, genade, God om je heen, tijd om te leven, kans om te zijn;
vergeving, nieuwe moed een plek om nu en ooit
voor jou en iedereen. gezien, aanvaard te zijn.

Openingstekst en gebed - Hanneke

v. De wereld hoort God toe
a. De aarde en al haar bewoners
v. Zie, hoe goed en kostbaar het is
a. Om echt samen te leven
v. Liefde en vertrouwen komen samen
a. Recht en vrede gaan hand in hand
v. Vertrouwen bloeit op uit de aarde
a. Vrede zal bloeien als een roos
v. Het goede buigt zich neer uit de hemel.

v. God, hier en nu: schenk ons uw vrede, wees aanwezig in ons midden
a. Dat wij nieuwe wegen mogen vinden om aanwezig te

zijn in uw wereld



Over de viering (inleiding op het thema) - Hanneke

Gezongen Kyriëgebed door het Herenkoor: Kyrië van Jgnaz Reimann

Gedicht ‘Vrede’ - door Jeanne

Eerste lezing: Psalm 104: 1 - 9 - Ans

Samenzang Zo vriendelijk en veilig als het licht (Liedboek 221; GvL 570)

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft -
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Tweede lezing: Marcus 5: 24 -35 - Ans

Het Herenkoor: Tjèlo Chriestowo – lichaam van Christus
Prieiemietjè kabjèssmjèrtnago – eerste schepsel
Vkoesietjè- sterfelijk bezit.

Overweging  - door Jeanne

Samenzang: Lied tussen Schrift en Tafel; Hij ging van stad tot stad, Huub Oosterhuis
(GvL 469; Liedboek 391)

1. Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 2. Hij gaf aan blinden het gezicht,
‘Tot u ben ik gezonden.’      de nacht heeft Hij verdreven,
Voor zieken en gewonden      gaf doden weer het leven -
had Hij een woord een onderdak.      waar Hij voorbijging werd het licht.
   Refrein: Alles heeft Hij welgedaan. Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.

      Tot wie zou ik anders gaan.      Tot wie zou ik anders gaan.

3. Daags voordat Hij gestorven is, 4. En al wie Jezus’ naam belijdt
heeft Hij het brood genomen:      zal wonderen verrichten
‘Hiertoe ben ik gekomen,      en als een lamp verlichten
doe dit tot mijn gedachtenis’.      de lange gang van onze tijd.
    Refrein: Alles heeft Hij welgedaan. Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.

         Tot wie zou ik anders gaan.      Tot wie zou ik anders gaan.



Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gebed; Hanneke en Ans

Collecte en het Herenkoor zingt ‘Song of Peace’ van Jean Sibelius

Tafelgebed - Hanneke

- nodiging en opening tafelgebed 
- instellingswoorden
- afsluiting Tafelgebed met Oecumenisch Onze Vader
- vredeswens
- delen van brood en wijn

Samenzang Tijdens het delen: Ubi Caritas en Laudate omnes gentes

Ubi Caritas, et amor. Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.
Ubi Caritas, Deus ibi est. Laudate omnes genter, Laudate Dominum.
Waar liefde is, daar is God. Alle volken, loof de Heer.

Over de Pinksterduifjes en Gedicht ‘Gelukkig de mens’ van Jeanne Eekels

Slotwoord, wegzending en Zegen

Samenzang slotlied terwijl we een duifje ophalen: 

Dona nobis, pacem pacem.
Geef ons vrede


