
Een moment van rust onder de hoede van 
de  
hemel.  
Liederen, fragmenten van teksten en 
momenten van stilte roepen ons tot 
overweging van hetgeen ons geschonken.  
Wij voelen dat wij niet de eersten zijn, 
maar meelopen in een eeuwenlange stoet 
door de geschiedenis.  
In ons hart voelen we de nabijheid van 
anderen, ons voorgegaan, met ons 
oplopend of na ons komend. Zo houden 
we de lofzang gaande. 
  
  
Dat doen we ook op deze zondag, die de 
naam draagt van ‘Oculi’, de ogen-zondag. 
Ogen die zien en gezien worden, spiegels 
van wat er binnen in ons leeft. Waarom 
gaat het vandaag over onze ogen? Van 
oudsher werd op deze zondag Psalm 25 
gelezen en daar zegt de dichter: “Ik houd 
mijn ogen gericht op de Eeuwige.” En een 
paar verzen verder “Zie mij in mijn nood.” 
Blijkbaar voelt hij dat een mens in het 
leven klem kan komen te zitten en dat je 
dan de hulp van de Eeuwige niet kunt 
missen. Een mens verlangt ernaar door 
God gezien te worden. Het leven samen 
delen begint met oog hebben voor elkaar. 
Van Jezus wordt meer dan eens verteld 
dat het hem iets deed als hij een mens in 
nood zag. Dan werd hij met ontferming 
bewogen. 
Vanavond horen we een paar woorden 
over goede ogen die uit de hemel naar de 
aarde kijken. We denken eraan hoe we 
ook zelf als we naar elkaar kijken het 
leven iets mooier kunnen maken. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 

De kaars wordt aangestoken 
 
  

Wij zingen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Wanneer het donker ons verrast,  
    houd ons dan met uw goedheid vast:   
    Kyrie eleison! 
  

    Om alles wat U tegenspreekt, 
    een wereld waar uw Naam ontbreekt: 
    Kyrie eleison! 
  
    Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 
    Wij zullen vol vertrouwen gaan: 
    Kyrie eleison! 

  
  

Moment van stilte 

  

  

Stem:   
Psalm 25 (Huub Oosterhuis, 150 Psalmen 

vrij)  

Naar U, Levende, klimt mijn ziel. U 

vertrouw ik: dat Gij zijt. U verlang ik ooit te 

zien. Door de nacht heen zien Uw ogen 

mij. Van mijn ellende keer U niet af. Mijn 

vertrouwen beschaam het niet. Op U 

wachtte ik levenslang. Elke dag weer 

zoeken mijn ogen jou. Laat je nu vinden 

liefde.  

Keer je niet af. 

  
  
Wij zingen : NLB 25b 
  

  



Cantorij: Houd mij in leven, wees Gij mijn 
redding, steeds weer zoeken mijn ogen 
naar U. 
  
Allen:   
 
 
 
 
 
 
 
Cantorij:  
1. Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,  
zie naar mij om en wees mij genadig  
want op U wacht ik een leven lang.   
  
Allen: 
  
  
  
  
  
2. Zijt Gij het, Heer, die komen zal,  
of moeten wij een ander verwachten. 
Heer mijn God, ik ben zeker van U. 
  
Allen: 
 
 
 
 
 
 
  
3. Geeft Gij uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
  
Allen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Huub Oosterhuis naar Psalm 25 
Melodie Bernard Huijbers 

  

 Moment van stilte 
   

Stem: 
 
Niemand heeft U ooit gezien. 
Liefde is uw naam. 
 
Brood des levens heet die knecht 
die uw kind genoemd wordt 
Jezus kind uit Nazareth. 
 
Liefde, zegt Gij, is te doen. 
Werk in ons, dat wij U doen. 
Licht ons op, dat wij U zien. 
 
Dat wij leven wat geleefd moet. 
Dat wij doen wat moet gedaan: 
recht voor ieder mensenkind. 
 
Brood voor ieder kind van mensen 
Vrede en een nieuwe wereld 
 
En de dood zal niet meer zijn. 

Huub Oosterhuis 

  

  

Wij zingen: NLB 121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uw wankele voeten zet Hij vast, 
    als gij geen uitkomst ziet: 
    uw wachter sluimert niet! 
    Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
    Hij will, als steeds voor dezen, 
    Israëls wachter wezen. 



  
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
    des daags en in de nacht 
    houdt Hij voor u de wacht. 
    Uw schaduw aan uw rechterhand: 
    de zon zal u niet schaden,  
    De maan doet niets ten kwade.  
  
  

Moment van stilte 
  
Orgelspel: Improvisatie op psalm 25  
  
 

Stem: 
 Zoek zijn aangezicht waar vreugde is: 
 wie zingt, ziet met hartsogen, 
 ziet soms poorten even opengaan, 
 Hem leren loven wordt een eeuwigheid. 

  
Wij zingen: NLB 463 
  
Cantorij:  
1. Licht in onze ogen, 
    redder uit de nacht, 
    geldt uw mededogen 
    nog wie U verwacht? 
  
Allen: 
2. Als der mensen trooster 
    roepen wij U aan: 
    noem de namelozen  
    met een nieuwe naam! 
  
Cantorij: 
3. Herder, wil behoeden, 
    wie in ‘t duister valt. 
    keer kun lot ten goede, 
    licht dat stralen zal! 
  
Allen: 
4. Bloesem in de winter 
    roze dageraad, 
    wees ons teken dat de 
    zon verschijnen gaat! 
  
Allen: 
8. Kyrie eleison, 
    wees genadig, Heer! 
    Breng ons naar de morgen 
    wacht niet langer meer! 
  
 
 
 

 
Gebeden  

  
Stem:  “Licht” 
  
Laten we ons 
warmen aan 
het licht. 
  
Laten we elkaar 
aansteken met 
die warmte. 
  
Laat de vlam 
van de hoop 
in ons opgloeien. 
  
Laat het vuur 
in de korte lontjes 
uitdoven. 
  
En laat er een  
golf van warmte 
door de wereld gaan. 

  
Stilgebed:  laat ieder voor zichzelf daartoe 
de woorden vinden, zonder dat één enkele 
stem daarbij voorgaat. 
Ieder kan in het hart de namen noemen en 
de gezichten zien, die, in één adem, 
verbonden zullen zijn met de eeuwige 
NAAM. 

  
Wanneer u dat wilt kunt u bij elk van deze 
namen een kaars ontsteken: Daarmee 
willen wij onze gebeden samenvoegen, en 
bidden dat levens de glans van Gods 
gezicht niet zullen ontberen. Al onze 
gebeden tezamen worden gedragen door 
het zingen van: 
  
  
 Koester de namen 
 die wij hier gedenken 
 dat zij geborgen zijn  
 in Uw genade, 
 dat zij gekend zijn 
 bij U en bij ons. 
   
 Laat de zon van Uw aangezicht 
 Over ons opgaan,  

Zegen ons allen met het licht van 
Uw ogen. 

  
  



  
Vijf minuten stilte 

  
  
Onze Vader, in de hemel 

  
 Wij zingen het Avondlied: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. Als mensenkind, dat ons laat zien 
 wie er tot onze vrede dient, 
 wordt Jij door ons hervonden 
 als lied in onze monden, 
  
5. Jij mens, die ons voor ogen staat, 
 ik spiegel mij in jouw gelaat. 
 Jouw liefde vat ons samen 
 en spelt ook mij bij name. 
  
6. Gezegend woord, wanneer de nacht 
 ons overvalt, blijf dan van kracht, 
 dat sprakeloze monden 
 gaan zingen onomwonden! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zegenen elkaar 
(en zingen daarbij staande): 
  

 


