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“Ik ben de alfa en de omega, 

de eerste en de laatste, 

het begin en het einde” 
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In deze kerkdienst gedenken we hen die ons voorgingen: 

Abraham Kraal 
*  11 juli 1942    † 27 november 2022  

 
Gerritje Elisabeth Hoogvorst-Swaan 

*  16 maart 1945   †  3 december 2022  
 

Barta Herder-Spannenburg  
* 6 september 1927   †  6 december 2022 
 
Niels de Vries 
*  17 september 1999  †  28 december 2022 
 

Maria Johanna Gijsbertha van Zwol-Verkruyssen 
*  23 oktober 1938  †  13 januari 2023  

 
Everdina Anna Bruinsma-Witte  
* 19 maart 1938    †  18 januari 2023  
 

Gerardus Johannes Zonneveld 
*  11 juli 1945   †  27 januari 2023  
 

Wilhelmina Johanna de Korte-Lokkerbol  
*  19 juni 1929     †  9 februari 2023 
 

Willem de Wit  
*  7 juni 1942     †  5 april 2023  
 

Simon Baars 
 *  3 april 1945     †  8 april 2023 
 

Willem Visser 
 * 20 februari 1943    †  25 april 2023 

 
Nico Spoor 
*  22 juli 1933      † 12 mei 2023 
 
 



3 
 

Willempje van der Pol-van Drongelen 
*  15 januari 1941   † 24 mei 2023 

 

 Tjeerd Arend van der Iest 
 *  26 mei 1948       † 30 juni 2023 
 

  Maarten Kuchler  
  *  19 februari 1927     †  7 juli 2023 
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Orgelspel 

Mededelingen en aansteken Paaskaars 

We zingen Lied 46: 1, 2   
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Bemoediging en groet 

v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g :  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v:   De Heer zij met u 

g:   ook met u zij de Heer 

 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

Gebed 

 

We zingen Lied 961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De namen klinken. 

Na iedere naam wordt een kaars aan de Paaskaars aangestoken. 
 

En tenslotte gedenken wij in stilte ook hen, 

die we niet genoemd hebben, mensen ver weg en dichtbij, 

die wij niet vergeten, maar in Gods hoede geborgen weten. 

 

De laatste kaars wordt aan de Paaskaars aangestoken.  
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We zingen   Koester de namen: couplet 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 

We zingen: Psalm 91a: 1 
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Schriftlezing: Psalm 103: 13-17 

 

We zingen: Psalm 91a: 3 

 

      

 

 

 

 

 
 

Schriftlezing: Romeinen 8: 38-39 

  

Overweging 

 

Orgelspel 
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We zingen: Lied 600 

 

 
 

 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

Voorbeden en stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader 
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Inzameling van de gaven 
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Slotlied : Lied 912: 1, 2, 5 en 6. 

 

 

 

 

 

 

Zegen  
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Voorganger   ds. Jan Willem van der Straten  

Organist    Mw. Lisette van Veluw 

Ambtsdrager van dienst Mw. Corrie de Bruijn 

Lector   Mw. Koosje Wiegman 
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De mensen van voorbij  

 
 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 

 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

 
tekst: Hanna Lam 

 

 

 

 


