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Knipkunst voorzijde: Mw. Janna van Zuylen 

 

Uitleg: 

 

Moeder Aarde heeft haar ogen neergeslagen. 

Wij zijn niet goed voor haar. 

Wees zuinig op de aarde, 

maak haar weer blij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkenden aan deze dienst: 

 

Voorganger:   dhr. Hans Borghuis 

Ambtsdrager:   mw. Thealet Bos 

Lector:    mw. Thealet Bos 

Organist:   dhr. Dirk van Egmond 

Dwarsfluit:  mw. Edith Heldoorn 

Cantorij o.l.v.   mw. Cora de Lange 
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Voor aanvang van de dienst zingen wij: 
 
Lied 477: 1, 4 en 5 
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Lied 478: 1 en 4 
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Lied 441: 1 en 2 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
WELKOM 
 
De kaarsen worden aangestoken  
 
Wij zingen (zo mogelijk staande): 

 

Bemoediging en groet  

 

Gemeente gaat weer zitten 

 

Schriftlezing Jesaja 9: 1-6 
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De Cantorij zingt : ‘In the bleak midwinter’ (Gustav Holst)  

In the bleak midwinter,   In de gure midwinter  

frosty wind made moan,   kreunde de ijzige wind, 

earth stood hard as iron,   De aarde was hard als ijzer, 

water like a stone.    water als een steen:  

Snow had fallen snow on snow,         Sneeuw op sneeuw, 

in the bleak midwinter, long ago. in de gure midwinter, lang 

                                                                  geleden. 

God, Heav’n cannot hold Him,    God, de hemel kan hem niet  

                                                                  tegenhouden  

nor the earth sustain;    noch kan de aarde volharden; 

heaven and earth shall flee away  Hemel en aarde zullen 

                                                                  wegvluchten 

when he comes to reign.   als hij komt heersen. 

In the bleak midwinter,   In de gure midwinter 

a stable place sufficed:    voldeed een plaats in de stal: 

the Lord, God almighty,   De Here God almachtig 

Jesus Christ.      Jezus Christus. 

Angels and arch angels,    Engelen en aardsengelen 
may have gathered there,   zouden zich hebben verzameld  
cherubim and seraphim    cherubijnen en serafijnen  
thronged the air.     verdrongen zich in de lucht 
But his mother only,    maar alleen zijn moeder 
in her maiden bliss,     in haar gelukzaligheid 
worshipped the beloved with a kiss. aanbad de geliefde met een 
                                                                   kus. 
 
What can I give Him,      Wat kan ik Hem geven,  

poor as I am?     arm als ik ben? 

If I were a shepherd,    Als ik een herder was  

I would bring a lamb    zou ik een lam brengen; 

If I were a wiseman,    Als ik een wijs man was 

I would do my part,    zou ik mijn bijdrage leveren; 

Yet what can I give him:   Toch, geef ik hem wat ik kan 

give my heart  .    ik geef mijn hart. 
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Schriftlezing: Titus 2: 11-14 

 

Wij zingen Lied 489: 1 en 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 
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Overweging 

Orgelspel / dwarsfluit 

 

De Cantorij zingt: ‘Licht in de nacht’  

 

Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken, 

dit is de nacht dat Zijn leven begon. 

’n Sluier van angst en pijn lag op de volken 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 

Stralend breekt de held’re morgen aan. 

Prijs nu Zijn naam, samen met de eng’len 

O, nacht, o nacht dat Jezus kwam, 

O, nacht vol licht. 

 

Wat Hij ons leert, is geven om een ander 

liefde alleen is de weg die Hij wees. 

En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 

Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 

Uit ons hart en dwars door alle tranen  

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 

Prijs nu Zijn Naam…. 

 

Gebeden, stil gebed, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’ (Lied 1006) 
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Collecte 

 

De Cantorij zingt:  ‘Torches’ 

Torches, torches, run with torches 

All the way to Bethlehem! 

Christ is born and now lies sleeping; 

Come and sing your song to Him! 

Torches, torches, run with torches 

All the way to Bethlehem! 

Christ is born and now lies sleeping; 

Come and sing your song to Him! 

 

Ah, Roro, Roro, my baby 

Ah, Roro, my love, Roro; 

Sleep you well, my heart's own darling 

While we sing you our Roro 

Sing, my friends, and make you merry 
Joy and mirth and joy again; 
Lo, He lives, the King of heaven 
Now and evermore. Amen 
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Lo, He lives, the King of heaven 
Now and evermore. Amen 
 

 

Wij zingen: Gez. 26: 1 en 3  

 

1   Daar is uit 's werelds duist're wolken 
 een licht der lichten opgegaan. 
 Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
 en gij, mijn ziele, bid het aan! 
 Het komt de schaduwen beschijnen, 
 de zwarte schaduw van de dood. 
 De nacht der zonde zal verdwijnen, 
 genade spreidt haar morgenrood. 
 
3   Wat heil, een Kind is ons geboren, 
 een Zoon gegeven door Gods kracht! 
 De heerschappij zal Hem behoren, 
 zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
 Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
 zijn wond’ren van genaad' alleen. 
 Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
 verzoend voor 't oog des Vaders treˆn. 
 

 

De gemeente gaat staan. 

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen.  

 

Wij zingen tot slot: ‘Ere zij God” 


