
Orde voor de oecumenische dienst 21 januari 2024 te Akersloot
Zondag voor het gebed van de éénheid

“De Barmhartige Samaritaan” (1889)
Vincent van Gogh (1853 - 1890)

Tekst: Lucas 10: 25 - 37 : De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan

Thema: Heb God lief... en je naaste als jezelf.

Voorgangers: mw. Jeanne Eekels en ds. Edward Kooiman
Organist: Ria Pijlman

Met medewerking van een oecumenisch koor 
o.l.v. Cora de Lange - Slings

Koor zingt: Introïtus
Da pacem, Domine, sustinentibus te, ut prophetae tui fideles inveniantur exaudi preces servi tui, et
plebis tuae Israel. Ps. Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus.
Vertaling: Geef vrede, Heer, aan wie op U vertrouwen; toon dat uw profeten de waarheid hebben
gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israel.  Ps. Ik ben verheugd over wat
mij gezegd is: naar het huis des Heren zullen wij gaan. 

Welkom

Openingslied: Vrede voor jou (Melodie: lied 276)

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je angst, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen
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U die ons kent, U die ons aanvoelt, 
U die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn: 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn.

Bemoediging en groet

Koren zingen “Kyrie en Goria”
Kyrie uit de Russisch Orthodoxe liturgie: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. / “Glory be to
God”  van Mendelssohn: Glory be to God (3x) in the highest. And peace on earth to men of good
will, 

Gebed bij deze zondag

1e Schriftlezing: Deuteronomium 30: 11 - 19a (NBV)
De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.
Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar
te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de
overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen
en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel dichtbij,
u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. 
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven,
door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht
te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen
in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich
ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat
u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult
nemen, zal dan van korte duur zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de
keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven...

Zingen: Lied 316: 1, 3 en 4

1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
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4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

2e SchriftLezing: Lucas 10: 25 - 37 (NBG)

En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het
eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij
antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij
hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.
Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus
en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die
hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten
liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde
voorbij. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde
voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij
met ontferming bewogen. 
En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen
rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee
schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u
vergoeden, op mijn terugreis. Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in
handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide
tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. 

Zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar (EL 422)

Als je geen liefde hebt voor elkaar
Vallen de dromen in duigen
Dromen van vrede worden niet waar,
Kwaad is niet om te buigen.

Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
Leeft je buiten Gods gloria {2x}

Als je geen liefde hebt voor elkaar
Zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
Worden Gods woorden verbogen.   Refrein:

Als je geen oog hebt voor gemis,
Als je geen brood weet te delen,
Denk dan aan Jezus die brood en die vis
Uit liefde deelde met velen. Refrein
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Overweging

Zingen met koor: Lied 608: De steppe zal bloeien

De dode zal leven. 
De dode zal horen: Nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.

Inleiding bij de symboliek van het water

Delen van water uit dezelfde bron

Geloofsbelijdenis (M. van den Berg)

Dankzegging en voorbeden
(Afgesloten met: )
Onze Vader die in de hemelen zijt,
wees ook in ons dagelijks leven op aarde ons nabij!
In onze moeite en zorg.
Uw Naam worde geheiligd, 
doordat mensen zich voor elkaar inzetten,
zich bekommeren om uw minste broeders en zusters
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Zich inzetten voor armen, vluchtelingen, 
zieken en zij die verdrietig zijn
Uw koninkrijk kome, 
en geef er ons soms alvast een teken van!
Het lijkt soms zo ver weg...
Uw wil geschiede in de hemel: 
en zo ook op de aarde,
en zo ook in deze maatschappij,
in ons eigen land..., in ons dorp..., in ons gezin..., in ons leven...
Geef ons iedere dag ons brood, 
en leer ons het te delen met anderen 
die veel minder of niets hebben.
Leid ons niet in verzoeking, Heer,
in de verzoeking van macht of eigen gewin,
de verzoeking van de onverschilligheid, of het cynisme.
maar verlos ons van de boze,
in welke gedaante hij ook tot ons komt.
Want van u is het koninkrijk, 
het koninkrijk dat kracht, levenskracht betekent,
een rijk dat van een stralende heerlijkheid is.
Tot in eeuwigheid, Amen

Collecte

Slotlied: Geroepen om te Zingen 241: 1, 2 en 3 (melodie: Blijf mij nabij)

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Wegzending en zegenbede
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