
Orde van dienst voor zondag 11 februari 2024
Protestantse Gemeente te Uitgeest - Akersloot

Doop en belijdenis van Roel van der Linden

Farao’s dochter vindt Mozes
Orazio Gentileschi (1563 - 1639)

Thema: “Uit het water getrokken”
Tekst: Exodus 2: 1 - 10

Voorganger: Ds. Edward Kooiman
Organist: Dirk van Egmond

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 6

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
G. DE GOD VAN HEMEL EN AARDE.
V. Hij heeft ons geschapen en Hij kent ons bij onze naam.
G. ZIJN NAAM ZIJ GELOOFD
V. In Zijn naam zijn wij hier bij elkaar en groeten wij elkaar
V. De vrede van de liefdevolle God zij met u allen.
G. ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. AMEN.
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Waar het vandaag over gaat...

Kyriëgebed

We luisteren naar: Opwekking: Lied 569

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
neem ook mijn leven in uw hand. 

Refrein: Regeer in mij met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, 
in mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
o Heer, regeer in mij vandaag. 

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. (Refrein) 

Gebed bij de opening van de schriften

Lezing: Exodus 2: 1-10 (NBG vertaling 1951)
Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw; deze werd zwanger en baarde een zoon.
Toen zij zag, dat hij schoon was, verborg zij hem drie maanden lang. Maar langer kon zij hem niet
verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde
het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;  zijn zuster ging op enige afstand staan
om te zien, wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden, en
intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl; zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om
het te halen. Toen zij het open  deed, zag zij het kind, en zie, het jongetje schreide, zodat zij
medelijden met hem kreeg en zeide: Dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter
van Farao: Zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen, om het kind voor u te
zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: Ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind
roepen. En de dochter van Farao zeide tot deze: Neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik u
het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind
groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao; en hij werd door haar als zoon
aangenomen, en zij noemde hem Mozes, want, zeide zij: ik heb hem uit het water getrokken.

Zingen: Lied 653: 1 en 3

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
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Overweging

Zingen: Lied 655: 1, 2 en 3
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond‘ren om u heen.

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3. Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

RONDOM HET DOPEN EN BELIJDEN

Over doop en belijdenis...

Gebed

Geloofsbelijdenis van Roel

Doopvraag en belijdenisvraag aan Roel
Roel, nu jij je persoonlijk geloof hebt beleden, vraag ik je: 
Geloof je dat jij Gods kind bent en vertrouw jij jezelf toe aan Zijn oneindige liefde in goede en
kwade dagen, in voor en tegenspoed?
Ben je bereid de weg te gaan van dit geloof in verbondenheid met de gemeente van Christus,
die samengeroepen is rondom Schrift en Tafel? En beloof je dat je je met hart en ziel in zult
zetten voor het Koninkrijk van God?
Wat is daarop je antwoord?  

Vraag aan de gemeente
Gemeente van Uitgeest en Akersloot, wij zijn samen verbonden in Gods liefde en trouw. Als
gemeente ondersteunen we de groei in het geloof van alle gemeenteleden, jong en oud, door
toerusting, pastoraat en eredienst. Wij zijn samengeroepen rondom Schrift en Tafel. Daarom
vraag ik U:
Wilt u Roel opnemen in uw midden, vreugde en verdriet met hem delen, hem dragen met het
geloof, de hoop en de liefde die in u leeft? Wat is daarop uw antwoord?

Antwoord: Ja, van harte...

Zingen: Dooplied (Mel.: Lied 913: Wat de toekomst ...)
1. Mensenkind, jij wordt geroepen 
naar het water van de bron.
Want jou leven mag niet stranden, 
niet vergaan in het waarom.
Door het water, vroeg of later, 
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er 
dat je kind van ‘t licht mag zijn.
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2. Water, water, laat het stromen, 
teken en herinnering,
van een eeuwig heimwee dromen, 
van een altijd nieuw begin.
Door het water, vroeg of later, 
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er 
dat je kind van ‘t licht mag zijn.

3. Opgenomen en verbonden 
met de Naam die vrede is,
gaat jouw leven niet ten onder 
en het wordt niet uitgewist.
Door het water, vroeg of later, 
kom je dicht bij het geheim.
In de hoge hemel staat er 
dat je kind van ‘t licht mag zijn.

De doop en zegen van Roel

Dooplied na de doop: Zingenderwijs 99 (Melodie Lied 769)

1. Liefde doet ons mensen leven, 
geeft ons grond om te bestaan.
Liefde moeten mensen geven, 
als zij door het leven gaan.
Roel mag van die liefde leven, 
als de grond van zijn bestaan.

2. Hoop houdt onze wereld open, 
naar een nieuwe horizon
Geeft ons oog voor Gods belofte, 
die zijn werk aan ons begon
Roel die mag nu voortaan hopen, 
putten uit de levensbron.

Aansteken van de doopkaarsen aan de paaskaars 

Gelukwensen

RONDOM DE GAVEN EN GEBEDEN

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader...

Inzameling der gaven 

Slotlied: Lied 425

Wegzending en zegen
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